De natuurlijke scheppingskracht.

Het wezen van de vallei is onuitputtelijk.
En noemen wij, het ondoorgrondelijke vrouwelijke.
De poort van het ondoorgrondelijke virouwelijke.
Noemen wij de oorsprong van de kosmos.

Als zijde, als het tastbaar zou zijn.

Voelbaar, alleen in overgave.
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